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Beste Burgemeester en overige aanwezigen,  

Fijn dat jullie er allemaal zijn. 

Mijn naam is Jetske en ik spreek vanavond namens Vluchtelingen Welkom Houten. 

Beste Burgemeester. Hoewel wij u persoonlijk niet zien als onze tegenstander, spreken wij u 

nu aan als vertegenwoordiger van het beleid van de gemeente Houten. Dus - maak uw borst 

maar nat! 

Wij overhandigen u straks dit koffertje met daarin – symbolisch – de 827 brieven, die door 

inwoners aan het college en de gemeenteraad zijn verstuurd – en ….. de teller loopt nog 

steeds op.  

Maar voordat ik dat ga doen, moet ons eerst iets van het hart. 

Al deze briefschrijvers ondersteunen de komst van het azc en vragen u uw rug recht te 

houden. 

• Tel daarbij op de 5000 inwoners die vorig jaar de petitie Zeg Ja tegen vluchtelingen 

ondertekenden; 

• Tel daarbij op de 400 mensen die in oktober onze manifestatie op het Rond bezochten; 

• Tel daarbij op de honderden vrijwilligers die in Houten actief zijn bij het begeleiden van 

vluchtelingen; 

• En tel tot slot daarbij op de meerderheid van de Houtense inwoners die bij een recente 

peiling van Kieskompas vóór de Spreidingswet stemde. 

Wij zijn dus boos. Wij zijn héél boos en erg teleurgesteld. Want we voelen ons door u niet 

gehoord. Letterlijk niet. 

Maar wees gerust. Wij komen niet met vuurwerk en u hoeft geen beveiliging te laten 

aanrukken. Maar misschien was dát wel een betere strategie geweest. Want wat blijkt. Hoe 

meer reuring en hoe agressiever, hoe meer er kennelijk naar je geluisterd wordt.  

Helaas heeft u nóóit het initiatief genomen om met ons in gesprek te gaan. Hoe kunt u dan 

zeggen dat er “naar de inwoners geluisterd is”?  

Als je niet met elkaar praat kun je ook niet luisteren. 

Was er wel geluisterd 

• dan had u gehoord dat een aanzienlijk deel van de omwonenden van de Essenkade bij de 

briefschrijvers in dit koffertje zit; 

• dan had u gehoord dat het overgrote deel van de ouders van de kinderopvang op de 

Doornkade geen bezwaar heeft tegen het toekomstige azc; 
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• en dan had u ook gehoord dat zich al zo’n 80 vrijwilligers hebben gemeld om in het azc 

aan de slag te gaan. 

 

U zegt: zorgen over onveiligheid moeten we serieus nemen en het COA zou onvoldoende 

voor beveiliging kunnen zorgen. 

Onveilig? Hoezo onveilig? Het gaat er voortdurend over dat de beveiliging op orde moet zijn! 

Alsof een azc een inrichting is met gevaarlijke gekken, die achter vrouwen en kinderen 

aangaan.  

Wat een onzin!  

Ik werk al jaren bij het Doorgeefluik en ik nodig iedereen uit om eens te komen kijken. Daar 

kun je zien en horen dat vluchtelingen gewone mensen zijn. Die dankbaar zijn dat ze hebben 

kunnen vluchten en nu niet meer voor hun leven hoeven te vrezen.  

Dan kun je ook horen dat het geen gelukzoekers zijn.  

Gelukzoekers? Dat zeggen alleen mensen die geen idee hebben.  

Je zult maar je rechtenstudie moeten afbreken of je apotheek en je mooie huis moeten 

achterlaten en hier weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Zij hebben juist het geluk 

áchter zich moeten laten.  

Ook hoor je dan het verhaal van een jongeman die wekenlang opgesloten heeft gezeten in 

een hok waar hij niet kon staan en waar geen daglicht binnenkwam. Of het verhaal van een 

andere jongeman, bij wie je de kogels in zijn arm nog kunt voelen. 

Deze mensen vluchten hier niet naar toe om crimineel te worden, maar om te werken, te 

studeren en zich bij hun gezin te voegen. Ook willen ze in een veilig land wonen en 

uiteindelijk geaccepteerd worden als Nederlandse burgers. 

Het patroon is bekend. Eerst is er een boel weerstand, maar is het azc eenmaal geopend dan 

komen de gemoederen tot bedaren en functioneert het verder prima. De kranten en ook 

onze website staan vol met goede voorbeelden. Albergen, Katwoude, Dalfsen, Utrecht, 

teveel om op te noemen. Laten we Houten aan dit mooie rijtje toevoegen. Ook wij kunnen 

zo’n gemeente zijn: veel gedoe vooraf, maar uiteindelijk niks aan de hand.  

En laat even goed tot u doordringen dat Vluchtelingen Welkom zoals gezegd al zo’n 80 

aanmeldingen heeft van mensen die willen helpen bij de opstart van dit azc. Dit zijn inwoners 

die het niet alleen prima vinden als het azc er komt, maar die ook daadwerkelijk de handen 

uit de mouwen willen steken. Dat moet voor u toch een enorme steun in de rug zijn, de 

wetenschap dat al deze mensen in de startblokken staan. 

In het coalitieakkoord van 4 jaar geleden staat – ik citeer - “In Nederland is een grote 

behoefte aan extra mogelijkheden voor noodopvang van vluchtelingen. We sluiten onze ogen 

niet voor deze problematiek”. Einde citaat. 
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We zijn nu 4 jaar verder en u heeft niet geleverd. Sterker nog u heeft alle voorbereidingen 

voor een tijdelijke noodopvang stopgezet. 

Wel woorden, geen daden. 

Ook het azc wordt op de lange baan geschoven. En als klap op de vuurpijl komt wethouder 

Daan Vermeulen als lijsttrekker van de vvd met dé oplossing: een zogenaamde kleinschalige 

opvang.  

Opnieuw woorden, maar geen concrete, laat staan uitvoerbare plannen.  

En helemaal schaamteloos is het als een coalitiepartij de hete aardappel doorschuift en de 

opvangcrisis wil laten oplossen door de Thuisgevers, het Doorgeefluik en Vluchtelingen 

Welkom. Burgerinitiatieven die voor de gemeente nú al de kolen uit het vuur halen in de 

ondersteuning van vluchtelingen. Het is alsof je huis in brand staat, de brandweer belt en dat 

die dan zegt: vraag je buren maar om de brand te blussen. 

Tot zover onze ongezouten, maar positief bedoelde feedback.  

Neem het niet persoonlijk, maar knoop het wel in uw oren. 

 

En dan wil ik nu overgaan tot het overhandigen van ons koffertje, dat symbool staat voor het 

feit dat vluchtelingen alles hebben moeten achterlaten en slechts met enkele schaarse 

bezittingen hier aankomen.  

In dit koffertje zit in de eerste plaats de brief die 827 inwoners aan u hebben geschreven. 

Zoals gezegd: dit is een tussenstand want we gaan door zolang als het nodig is. 

In de tweede plaats zit er een analyse in van alle postcodes van de briefschrijvers. U zult zien: 

ze komen uit heel Houten, maar relatief het meest uit de wijken die grenzen aan het azc.  

Al deze inwoners willen graag wonen in een gemeente, die van harte bereid is vluchtelingen 

welkom te heten en op te vangen.  

Wij hopen dat u zich hierdoor gesteund voelt bij de beslissing om het AZC op deze locatie van 

start te laten gaan.  

Het koffertje willen we overigens graag terug, want dat zullen we vast nog wel een keer 

nodig hebben! 

Alstublieft en Dank u wel. 

 

Houten, 9 december 2025. 


